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Laat Hem mij kussen

‘Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is
beter dan wijn!
Hooglied 1:2

In deze tekst houdt de Heilige Geest rekening met ons zwakke
begripsvermogen. Hij gebruikt een aards beeld om te spreken over
hemelse zaken. Op andere plaatsen beschrijft de Heilige Geest de
vreugden van de hemel als een zoet banket. Hier beschrijft Hij onze
vereniging met Christus als de vereniging tussen een man en zijn
vrouw. De Heilige Geest houdt rekening met onze zwakheid zodat
wij beter kunnen begrijpen wat deze vereniging inhoudt. Zo kunnen
we in een spiegel zien wat we door onze verdorvenheid anders niet
zouden kunnen onderscheiden.

Het Hooglied is niets anders dan een heldere vertoning en uiteen-
zetting van Christus’ liefde tot Zijn kerk en van de liefde van de kerk
tot Christus. Die wordt zo intiem en duidelijk beschreven, dat de
Joden er schande van spreken. Zij mogen dit boek niet lezen voor-
dat ze de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben, opdat het hen niet
tot losbandigheid zal verleiden. Daarin willen ze kennelijk wijzer lij-
ken dan God Zelf.

De Heilige Geest wil echter graag gebruik maken van het stoffe-
lijke om deze geestelijke dingen, die van een hogere natuur zijn,
te verklaren. Hij richt onze aandacht op het natuurlijke en laat ons
daar iets van proeven om onze genegenheid, die het sterkst is in de
jeugd, van deze natuurlijke liefde omhoog te leiden naar geestelijke
zaken, naar de dingen van God. En iedereen die geestelijk gezind is
(voor hen is de Schrift hoofdzakelijk geschreven), zal hier bijzondere
troost en onderwijs in vinden, ook al nemen anderen er aanstoot
aan en spreken ze er schande van.

De vereniging van Christus met Zijn bruid wordt hier zo intiem en
levendig voorgesteld met het beeld van de vereniging tussen een




man en zijn vrouw, opdat de gelovigen ervan zullen leren, ook al
zouden goddelozen er aanstoot aan nemen.

‘Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende
liefde is beter dan wijn! Onze tekst bevat de woorden van de bruid
tot Christus. Twee zaken spreken hieruit.

Ten eerste een vurig verlangen: ‘Hij kusse mij met de kussen van
Zijn mond!

Hierin kunnen we drie aspecten onderscheiden:

a. de verlangende persoon, de kerk;

b. de verlangde Persoon, Christus;

c. de verlangde zaak, een innige kus van Zijn mond.

Ten tweede de grond van dit verlangen. Deze grond is ontleend aan
de voortreffelijkheid van de verlangde zaak, die de bruid als volgt
uitdrukt: ‘Want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn!

1. Een vurig verlangen

Deze tekst spreekt van een geestelijk verbond tussen Christus en
Zijn kerk. In het gewone leven is er een burgerlijk verbond tussen
een gehuwde man en vrouw, waarmee het geestelijke verbond tus-
sen Christus en Zijn kerk gelijkenissen vertoont.

Om te beginnen kan het burgerlijke verbond alleen standhouden als
beide partijen ermee instemmen. Zo is het ook tussen Christus en
Zijn bruid. Hij had de mensheid zo lief, dat Hij onze natuur op Zich
genomen heeft. Deze menswording is de grond voor onze vereniging
met Christus. Allereerst is Zijn menswording de grond van onze ver-
eniging met Hem in genade, hier op aarde. Ten tweede is onze ver-
eniging in genade de grond van onze vereniging in de heerlijkheid.
Nu, opdat wij Zijn bruid mogen worden, geeft Hij ons Zijn Geest om
te getuigen van Zijn liefde voor ons, opdat wij Hem als antwoord
daarop onze instemming geven en een geschikte bruid voor Hem
worden gemaakt.




Evenzo worden in het huwelijk alle goede dingen gedeeld. Dat
gebeurt ook hier. In dit geestelijke verbond geeft Christus Zichzelf,
en met Zichzelf ook alle goede gaven. De Geest is de Geest van de
kerk. Zijn blijdschap is de blijdschap van de kerk. Zijn genaden zijn
de genaden van de kerk. Zijn gerechtigheid is de gerechtigheid van
de kerk. Kortom, al Zijn voorrechten zijn ook die van de kerk, zoals
de apostel zegt: ‘Alle dingen zijn van Christus, en Christus is van u’
(naar 1 Kor. 3:21). Want alles is van Christus, en alles wat van Chris-
tus is, is vanwege dit geestelijke verbond van u.

Deze uitnemende waarheid beschrijft de profeet Hosea in het slot
van hoofdstuk twee, waar hij spreekt over het geestelijke verbond
tussen Christus en Zijn kerk. Op die dag, wanneer Hij haar tot Zijn
bruid zal nemen in geloof, zal Hij een verbond voor haar sluiten met
alle schepselen, met de wilde dieren van het veld, met de vogels
in de lucht en met de kruipende dieren op de aarde (zie Hos. 2:17-
20). Door dit contract ontstaat er een verbond tussen de kerk en alle
schepselen. Door dit verbond wordt alles wat Christus heeft gedaan
en geleden het onze. Wij delen in het nut van dit alles.

Misschien werpt u tegen: Maar wat hebben wij om aan Hem terug
te geven? Ik antwoord: Helemaal niets! We hebben geen deel of aan-
deel, geen schoonheid of rijkdom, maar alleen onze ellendige en
verachtelijke toestand die Hij op Zich heeft genomen.

Dit is een bron van veel troost en een oorzaak van veel verplichtin-
gen. Christus daalde zo laag tot ons af, Hij heeft zo'n innig verbond
met ons gesloten, dat Hij, Die alles bezit, ons tot Zijn bruid heeft
genomen. Wat kan ons dan ontbreken als we dicht bij deze bron van
alle dingen leven? Het ontbreekt ons niet aan bescherming, want
deze bron verzekert ons daarvan. Het ontbreekt ons niet aan enig
goed, want Hij zal erin voorzien. We hebben de vrije toegang tot
Hem, zoals een echtgenote de vrije toegang heeft tot haar man. Wie
anders heeft onbeperkt toegang tot de man dan zijn eigen vrouw?
Wie anders heeft onbeperkt toegang tot Christus dan Zijn eigen
bruid?




Misschien werpt u tegen: Ja, maar wij hebben zoveel gebreken. Tk
antwoord u: Dat is waar, maar een man moet begripvol met zijn
vrouw omgaan omdat zij het ‘zwakkere vat’ is (1 Petr. 3:7). Zal Chris-
tus dat dan niet veel meer doen met Zijn bruid? Onze grootste troost
ligt dan ook hierin, dat deze vereniging, dit verbond, niet voor een
tijd is, maar voor eeuwig. ‘Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid’
(Hos. 2:18). Daarom zullen we nooit gebrek hebben aan bescher-
ming, leiding of iets anders wat goed voor ons is.

Vervolgens is het onze plicht Hem lief te hebben met een wederke-
rige en gehoorzame liefde. We zijn verplicht Hem te eren zoals Sara
Abraham eerde door hem ‘heer’ te noemen (1 Petr. 3:6). We tonen
die eer door te doen wat Hij wil dat we doen en door te lijden wat
Hij wil dat we lijden.

We komen nu tot de verschillende aspecten die we bij ons eerste
punt noemden.

a. De verlangende persoon: Hij kusse mij

‘Mij’ is hier de taal van de hele kerk en daarmee van ieder afzon-
derlijk lid dat tot de bruid van Christus behoort. We kunnen hieruit
leren dat Christus’ gunsten het eigendom zijn van alle christenen.
We hebben één geloof, één doop, één Geest. Zoals iedere christen
‘mij’ kan zeggen, zo kan de hele kerk het ook, en iedere christen mét
de kerk. Alle christelijke voorrechten behoren in gelijke mate aan
allen. Vind hier dan troost in: alles wat het eigendom is van de kerk
in het algemeen is dat ook van ieder lid in het bijzonder.

Dit leert ons ook om uit de ene geestelijke zaak de andere af te lei-
den. Dus zoals Abraham geloofde en dat hem tot rechtvaardigheid
gerekend werd (Rom. 4:22), zo zal het ook mij tot rechtvaardigheid
gerekend worden als ik geloof. Of: David zondigde, had berouw en
vond genade; zo zal ook ik, enzovoort. Alle voorrechten behoren zo
op dezelfde manier alle christenen toe. Iedere christengelovige is de
bruid van Christus, zoals de hele kerk Zijn bruid is.




Daarom stelt Paulus zichzelf als een voorbeeld voor allen die in
Christus zouden gaan geloven. Hij zegt in 1 Timothetis 1:16 dat hem
barmhartigheid is geschied en daarom moedigt hij iedereen aan om
tot Christus te komen, zodat Hij ook aan hen barmhartigheid zal
betonen, zoals Hij aan Paulus gedaan heeft. Zo kunt u alles wat aan
de hele kerk beloofd is, op uw eigen ziel toepassen. En wat er wordt
gevraagd van heel de kerk, de gemeente van Christus, vraagt Chris-
tus ook van u, als u een lid van Zijn gemeente bent.

Al Christus’ leden hebben in dezelfde mate deel aan Zijn geestelijke
genaden. In de uiterlijke dingen is dat anders. Sommigen zijn rijk,
anderen arm; sommigen aanzienlijk, anderen verachtelijk. Maar de
beste voorrechten en gaven worden in gelijke mate aan allen uitge-
deeld; zowel aan de arme christen als aan de rijke, zowel aan hem
die verachtelijk is in het oog van de wereld als aan hem die aanzien
geniet.

b. De verlangde Persoon: Hij kusse mij

Het tweede waar we bij stilstaan, is de verlangde Persoon: Hij kusse
mij. De duivel, de wereld en het vlees maken de bruid het hof. De
duivel en vleselijke mensen maken haar het hof om haar weg te
trekken van Christus, maar toch blijft ze op Christus zien. ‘Hij kusse
mij! Ze gaat niet naar Petrus en Paulus, zoals de rooms-katholieken
dat doen. Ze gaat naar Christus en naar Hem alleen. ‘Mijn Liefste is
van mij en ik ben van Hem', zegt ze (Hoogl. 2:16). Hij is mijn bezit
en ik ben Zijn bezit. Ik heb niemand in de hemel dan Hem en er is
niets waarnaar ik zo verlang als naar Hem (Ps. 73:25). Hij heeft mij
uitverkoren en ik heb Hem uitverkoren. ‘Hij kusse mij/

c. De verlangde zaak: Hij kusse mij

Ten derde zien we de verlangde zaak: Laat Hij mij kussen. In de
Schrift wordt gesproken van diverse soorten kussen. Er is een kus
van meerderen aan minderen, en van minderen aan meerderen. Er
is een heilige kus (Rom. 16:16, 1 Kor. 16:20), maar ook een huichel-
achtige kus, zoals die van Joab aan Amasa (2 Sam. 20:9) en van
Judas aan Christus (Matth. 26:49). Er zijn kussen van liefde, zoals




toen Jonathan David kuste (1 Sam. 20:41). Er zijn kussen van onder-
werping, zoals in Psalm 2:12: ‘Kust de Zoon! Hier in Hooglied 1 zien
we de kus van een meerdere tot een mindere: ‘Hij kusse mij met
de kussen van Zijn mond’, dat is: Laat Hij mij door Zijn aanwezig-
heid nog meer bewijzen van Zijn liefde geven. Laat me nog meer de
gemeenschap met Hem genieten. Laat Hij me nog meer van Zijn
liefde verzekeren.

Denk goed na over wat de kerk hier bedoelde. Hoewel ze vanaf het
begin deel had aan dit geestelijke verbond, had de kerk toch niet
altijd een even sterk verlangen om meer en meer verzekerd te wor-
den van Christus’ liefde.

Niet alleen hier in Salomo’s tijd, maar al eerder, vanaf het begin,
was er in de kerk een verlangen naar de kussen van Christus. Ze
verlangde naar Zijn komst in onze natuur, en dat Hij Zijn komst
in het vlees stukje bij beetje zou openbaren, steeds duidelijker. En
inderdaad liet Hij stap voor stap meer van Zichzelf zien. Eerst in
het paradijs, waar Hij voorzegde dat het zaad van de vrouw satans
kop zou vermorzelen (Gen. 3:15). Daarna openbaarde Hij Zich aan
Abraham: ‘in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend
worden’ (Gen. 12:3). Daarna aan één stam (Gen. 49:10), de stam
van Juda (Hebr. 7:14), daarna aan één familie uit die stam, het huis
van David (Luk. 1:27). Hij openbaarde dat een maagd zwanger zou
worden (Jes. 7:14) en wees Hem ten slotte aan door de vinger van
Johannes de Doper: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld
wegneemt!’ (Joh. 1:29).

Zo ziet u hoe Christus Zichzelf meer en meer aan Zijn kerk open-
baarde. Zo is het ook met het verlangen van de kerk naar de komst
van Christus. De profeet Jesaja smeekte: ‘Och, dat Gij de hemelen
scheurdet, dat Gij neerkwaamt’ (Jes. 64:1), en later werd van Zijn
komst getuigd door allen die de verlossing van Israél verwachtten.
Voordat Christus in het vlees kwam, had de kerk dus een sterk ver-
langen naar Zijn menswording, zoals ook hier blijkt: ‘Laat Hij mij
kussen, laat Zijn mond mij kussen!




Maar dat is nog niet alles. De bruid wist dat dit niet zou gebeuren
voor de laatste dagen en daarom verlangde ze naar manieren om
Hem steeds beter te leren kennen. Ze verlangt dat Hij Zich meer
en meer zal openbaren door Zijn Woord, Zijn genade en Zijn Geest.
Zoals het verlangen van de kerk vroeger uitging naar de komst van
Christus, zo is het nu het verlangen en uitzien van christenen om
tot Hem te gaan en voor altijd met Hem in de heerlijkheid te zijn.
Ze hebben Zijn verschijning lief, maar omdat die nog uitblijft, omdat
de kerk daar nog naar uitziet, verlangt ze Zijn woorden te horen en
door Hem gekust te worden in Zijn Woord.

Maar dat is nog steeds niet alles. Laat me ondervinden dat Zijn Geest
hier en nu met mij wandelt, en laat Hij me kussen met Zijn mond,
door Zijn genadegaven in me te vermeerderen en Zijn liefde meer en
meer aan me te openbaren. Het verlangen van de kerk en van iedere
christen is dat Christus haar op deze manier kust, dat Hij dagelijks
meer van Zichzelf aan haar vertoont: in Zijn Woord, Zijn sacramen-
ten, door Zijn Geest en door het vermeerderen van Zijn genaden. Dit
is de begeerte van de kerk en van iedere christen: dat Christus haar
op al deze manieren kust met de kussen van Zijn mond.

2. De grond van dit verlangen

Nu komen we bij de grond van dit verlangen, die ontleend is aan de
uitnemendheid van Christus’ liefde. Die liefde is ‘zoeter dan wijn’,
zoals de ervaring van de hele kerk en iedere christen is.

Daar halen we twee lessen uit. Ten eerste, iedere gelovige - en de
bruid in het algemeen - ervaart ook al in dit leven de zoetheid van
de liefde van Christus. Ten tweede, als dit verbond is gesloten en ze
Zijn lietde heeft geproefd, ontspringt er in de bruid een onsterfelijk
verlangen naar de toename en verdere openbaring van deze liefde.

Een voorsmaak in dit leven
Wat de eerste les betreft, in het aardse leven komt de liefde na de
verloving meer openbaar dan ervoor, maar de volledige openbaring




van de liefde is er pas na de huwelijkssluiting. Zo wordt ook Chris-
tus’ liefde niet volledig geopenbaard in dit leven, al geeft Hij Zijn
bruid hier wel een voorproefje van Zijn liefde en stuurt Hij haar lief-
desbewijzen. Die liefdesbewijzen zijn genadegaven die Zijn liefde
duidelijker openbaren dan voorheen (zoals Izak zijn dienaar juwelen
en armbanden voor Rebekka meegaf om haar zijn liefde te tonen,
zie Gen. 24:53). De volle openbaring van Christus’ liefde wordt ech-
ter bewaard voor de grote huwelijksplechtigheid.

Christus kan Zich niet in Zijn bruid verheugen voordat ze met Zijn
genaden is bekleed, en daarom geeft Hij die aan haar. Deze gena-
den zijn niet alleen een voorsmaak van Zijn gunsten, maar ook de
vrucht ervan. Hij geeft ze om verschillende redenen.

Ten eerste om het lange uitblijven van Zijn volle tegenwoordigheid
te verzachten, zodat de bruid niet bezwijkt, maar haar hart verkwikt
wordt door een zoete voorsmaak van Zijn liefde tot de dag waarop
Hij Zijn liefde volledig aan haar zal openbaren. De Heere ziet dat
Zijn kinderen hier verdrukt worden met moeite; daarom geeft Hij
hun een voorproefje van Zijn liefde, om hen daardoor te troosten
wanneer niets anders hen kan troosten.

Het kan gebeuren dat Gods kinderen door hun zwakheid en broos-
heid achteropraken en hun eerste liefde verlaten. Ook daarom geeft
de Heere hun hier een zoete voorsmaak van Zijn liefde, opdat ze in
zo'n geval zullen bedenken hoe zoet en sterk de liefde was die ze
voorheen van Christus hebben geproefd en ze met de kerk zullen
zeggen: ‘Tk zal heengaan, en weerkeren tot mijn vorige Man, want
toen was mij beter dan nu’ (Hos. 2:6).

De derde reden is dat de openbaring van Christus’ liefde een chris-
ten wonderlijk sterkt om blijmoedig door de zwaarste beproevingen
heen te gaan. Want als Christus een christen van Zijn liefde verze-
kert, kan de beproeving wel zwaar lijken, maar zal hij er doorheen
komen. Al het lijden dat hem vanwege de zaak van Christus over-
komt, zal hij met vreugde verdragen.
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Ten slotte, Christus geeft Zijn kerk, en daarmee iedere christen, in
dit leven iets van Zijn liefde te proeven omdat Hij weet dat er in deze
wereld veel verleidingen op ons afkomen. Vleselijke genoegens, rijk-
dom, eer en meer van dergelijke zaken staan klaar om onze gene-
genheden te stelen. Daarom laat Christus ons Zijn liefde smaken die
beter is dan alle andere dingen, die zoeter is dan wijn. Door deze
liefde worden onze genegenheden rein bewaard voor Hem. Daarom
geeft Christus ons, Zijn bruid, in dit leven al een zoete voorsmaak
van Zijn liefde, opdat de verzoekingen aan onze linkerhand ons niet
te veel terneerdrukken en hinderen en de genoegens en vreugden
aan onze rechterhand ons hart niet bij Hem vandaan trekken.

Dit leert ons de goedheid van God hierin te bewonderen. Hij wil
namelijk graag zo goed voor ons zorgen, dat we niet al te veel over-
weldigd worden door de zwaarte van de vele verzoekingen en tegen-
spoed die ons in dit leven overkomen. Hij verdrijft de bitterheid
eruit met de zoetheid van Zijn liefde. Zo bewaart Hij onze genegen-
heden rein voor Zichzelf.

Verlangen naar meer

We komen tot de tweede les. Nadat de kerk (en daarmee iedere
christen) in dit verbond is opgenomen en de liefde van Christus
geeft geproefd, is er in haar hart een onverzadigbaar verlangen om
nog meer van Zijn liefde te proeven en daar nog meer verzekerd van
te zijn. Dat verlangen heeft twee redenen.

De eerste reden hangt samen met de aard van ware liefde, die nooit
verzadigd raakt. Christus geeft Zijn bruid wel een voorsmaak van
Zijn liefde in Zijn Woord, door het zenden van Zijn ambassadeurs,
Zijn dienstknechten met Zijn liefdesbrieven, het Evangelie van de
vrede. Die voorsmaak van Zijn liefde geeft Hij ook door Zijn Geest,
Zijn sacramenten en Zijn genaden. Maar toch zal dit alles de ziel
van de bruid niet verzadigen. Want als Christus Zijn liefde eenmaal
aan haar heeft geopenbaard, is er een voortdurend verlangen om
daar nog meer van te proeven en er nog sterker van verzekerd te
zijn.
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De tweede reden is afgeleid van Christus’ oneindige rijkdom. Hij
is oneindig in Zijn heerlijkheid, in Zijn macht, in Zijn schoonheid,
in Zijn genegenheden, vreugden, en zo meer. Hij bezit alle dingen.
Hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde (Matth.
28:18). Hij is in alle opzichten oneindig in Zichzelf. En daarom heeft
ook de bruid een oneindig verlangen om meer te proeven van Zijn
liefde en een nauwere gemeenschap met Hem te hebben. Dus of
we nu de onverzadigbare aard van de liefde bekijken of de onein-
dige rijkdom ervan, allebei tonen ze ons dezelfde waarheid: er is een
onverzadigbaar verlangen in een christen om nog verder vervuld
te worden met en nog meer verzekerd te worden van de liefde van
Christus. Waar genade is, is een blijvend verlangen naar groei in de
genade. Het verlangen om de hemel te genieten is liefde, maar het
verlangen naar Christus’ tegenwoordigheid is een hogere graad van
liefde. Maar dat moet nog wachten.

Toepassing

Dit onderwijs kunnen we op de volgende manieren tot ons nut
gebruiken.

Onderzocek uzelf

Onderzoek uw liefde aan de hand van deze vraag: spant u zich in
om zoveel mogelijk zicht op Christus te krijgen? Gebruikt u daar-
voor Zijn inzettingen, waarin Hij Zich op een bijzondere manier
openbaart? Geeft het u een diep zielsverdriet als u niet in staat bent
om Christus’ aanwezigheid te zoeken in Zijn inzettingen, als u niet
naar de onderlinge vergadering van gelovigen kunt gaan, waar Hij
gewoon is u door innige kussen meer en meer Zijn liefde te tonen?
Tk verbaas me er echt over dat sommige mensen de naam van chris-
tenen durven dragen, terwijl ze toch denken dat mensen te heilig
kunnen zijn. Zij missen deze eigenschap van een christen, name-
lijk een verlangen naar een verdere openbaring van Christus’ liefde.
Velen van hen verwaarlozen Gods inzettingen, of als ze die wel bij-
wonen, verlangen ze niet naar nieuwe innerlijke kussen van Zijn
liefde, maar stellen ze zich tevreden met de uiterlijke.
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Terwijl de Geest de liefde van Christus aan hun ziel zou willen ver-
zegelen en verzekeren door een inwendige kus, stellen zij zich tevre-
den met de uitwendige, het horen van het Woord alleen. Maar als dit
voortgaande verlangen naar de verborgen omgang met Christus er
niet is, is er dorheid in hun ziel en proeven ze Christus’ liefde niet.
Als ze die zouden proeven, zouden ze verlangen naar verdere groei
in die liefde.

Soms trouwen mensen om hun overspel te verbergen. Zo belijden
sommige mensen Christus om hun begeerten en ernstige fouten te
bedekken, zodat ze des te meer kunnen zondigen. We moeten ons-
zelf daarom niet tevredenstellen met deze uitwendige kussen, maar
met de uiterlijke mens ook de innerlijke mens (onze ziel) aan God
offeren (Rom. 7:22).

Als u na dit zelfonderzoek ervaart dat deze verlangens in u opsprin-
gen, troost u er dan mee dat ze van Christus komen en dat Chris-
tus Zijn liefde meer en meer aan u zal openbaren. Want God heeft
beloofd dat Hij de rechtvaardigen zal geven wat hun hart verlangt
(Ps. 37:4). Hunkert u ernaar om meer te proeven van de liefde van
Christus? Gebruik de middelen. Dan mag u er zeker van zijn dat
Christus Zijn liefde meer en meer aan uw ziel zal openbaren.

Verlang naar meer

In de tweede plaats moet dit onderwijs ons aansporen en geestelijke
leiding geven over de vraag hoe we tot meer verzekering, tekenen
en vruchten van Christus’ liefde kunnen komen. Als we hiernaar
verlangen, moeten we ons allereerst inspannen voor een zuiver
onderscheidingsvermogen en daarnaast voor reine genegenheden.

We moeten dwaling, ketterij en scheuringen kunnen onderscheiden
en onze genegenheden rein bewaren van de wereld, van genoegens
enzovoort. Want Christus is bijzonder jaloers op onze oordelen en
onze liefde. Daarom wil Paulus de Korinthiérs aan Christus voor-
stellen als een reine maagd (2 Kor 11:2). Daarom moeten we het
goede liethebben en de waarheid belijden. We moeten zuiver zijn in
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ons oordeel en ook in onze genegenheden. De bruid van Christus is
oprecht in haar beoordelingsvermogen en in haar genegenheden; ze
hoort Zijn stem en volgt Hem. Aanvaard niets wat niet uit het Woord
komt, maar verwerp het. Dat is wat ik over het onderscheidingsver-
mogen te zeggen heb.

Streef ook naar reine genegenheden. Christus wil niet dat we onze
genegenheden verdelen: een deel voor Hem en een deel voor de
wereld, of een deel voor onze genoegens en een deel voor Hem.
Dat wil Hij niet hebben. Hij wil ons hele hart en al onze genegen-
heden; anders heeft Hij geen van beide. Als we ons hart geven aan
de wereld of de genoegens van de wereld, een liefde die vijand-
schap is tegen God (Jak. 4:4), hebben we een overspelig hart. Dat
is een dubbele zonde. Voor een getrouwde vrouw is hoererij een
dubbele zonde: ze pleegt overspel en verbreekt het huwelijksver-
bond. Als wij een verbond met Christus hebben gesloten en daarna
de wereld omarmen, bedrijven we geestelijke hoererij en verbre-
ken we ons geestelijke verbond met Hem. Pas op voor wereldge-
lijkvormigheid, want die zorgt ervoor dat u de wereld liefthebt en
laat niet toe dat uw liefde naar Christus uitgaat. Pas op voor de
genoegens van de wereld, opdat ze uw ziel niet laten verdrinken,
zoals ze doen met de zielen van velen die van zichzelf zeggen dat
ze christenen zijn.

Wees nederig

Als we willen groeien in de verzekering van Christus’ liefde en meer
tedere kussen van Zijn mond willen ontvangen, moeten we ons
inspannen om een nederig hart te krijgen. Dat verkrijgen we door
onze onwaardigheid te onderzoeken als het erover gaat wat we zijn
of van nature waren.

We kunnen inderdaad ons aanzien verliezen als we onszelf vernede-
ren voor het oog van mensen. Voor onze Zaligmaker kunnen we ech-
ter nooit te nederig zijn door te erkennen dat we alles wat we hebben,
onwaardig zijn. Het is niet gevaarlijk om onszelf voor onze Zaligmaker
te verootmoedigen. Nee, dat strekt ons zelfs tot eer bij God. Want wie
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Hem eren, zal Hij eren met Zijn genade. Hij geeft immers genade aan
de nederigen (1 Petr. 5:5) en verheugt Zich erin om bij hen te wonen
(Jes. 66:2). Laten we daarom nederig erkennen dat alles atkomstig is
van Zijn vrije genade. Laten we met Jakob erkennen dat we geringer
zijn dan al Zijn weldadigheden (Gen. 32:10).

Gun Christus geen rust

Als we willen groeien in de verzekering van Christus’ liefde, moe-
ten we Hem geen rust gunnen. Accepteer geen ‘Nee’ van Hem tot-
dat Hij u de kussen van Zijn liefde gegeven heeft. Vaak vertraagt
Hij de openbaring van Zijn liefde, maar wat zou dat? Wacht op
het moment dat Hem behaagt, want Hij heeft lang genoeg op u
gewacht.

We zien hoe Maria Magdalena alles op alles zette toen ze Chris-
tus niet kon vinden. Nadat Hij Zich eerst aan haar had laten zien,
noemde Hij haar ten slotte bij haar naam en vroeg waarom ze
weende en Wie ze zocht (Luk. 7:42, Joh. 20:15). Geef Hem geen
rust, accepteer geen weigering, totdat Hij u antwoordt, want dat zal
Hij doen. Wat deed de Kananese vrouw? Ze gunde Hem geen rust
totdat Hij Zich tot haar wendde (Matth. 15:22 e.v.). Jakob worstelde
met God en wilde Hem niet laten gaan voordat Hij hem van Zijn
liefde en gunst had verzekerd (Gen. 32:24). Hij heeft beloofd dat
Hij de rechtvaardigen zal geven wat hun hart verlangt (Ps. 37:4).
Heeft Hij ons zo'n sterk verlangen naar Hem gegeven? Blijf dan
voortdurend bij Hem aandringen in het gebed. Dan kan Hij u niet
lang weerstaan; dan kan Hij u een verdere verzekering van Zijn
liefde niet onthouden.

Pleit op Zijn eerdere gunstbewijzen

Gebruik alles tot uw nut, zoals Zijn liefde en gunst die Hij u al heeft
bewezen, Zijn macht, trouw en onveranderlijkheid. Doe hier uw
voordeel mee en smeek om dat wat uw hart begeert, net als de Kana-
nese vrouw. Christus noemt haar een hondje (Matth. 15:26). Dat ben
ik inderdaad, zegt zij. Maar ze doet haar voordeel met Zijn woorden
en pleit erop om haar wens te verkrijgen.
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Zoals de knechten van Benhadad een barmhartig woord van Achab
aangrepen (1 Kon. 20:33), doe zo voortdurend uw voordeel met wat
u zelf hebt ervaren. U mag zeggen: in al deze opzichten is Christus
goed voor me geweest, al die middelen heb ik waargenomen en op
al deze manieren is dit mij ten goede gekomen; daarom zal ik Hem
ook nu achternalopen tot Hij mij in meerdere mate van Zijn liefde
verzekert.

Zoek geen grote dingen

Bedenk dat u bescheiden moet zijn in uw verlangens van deze
aard. Verlang in het begin geen grote zaken. Ik bedoel daarmee
dat u niet direct de volle verzekering van de liefde van Christus
moet begeren. Let op de toenemende innigheid van Zijn kussen en
de blijken van Zijn liefde. De moordenaar aan het kruis verlangde
slechts dat Christus aan hem zou denken als Hij in Zijn Koninkrijk
gekomen zou zijn (Luk. 23:42). Dat is geen grote zaak. Verlang zo
ook om iets van Zijn liefde te proeven, al is het nog zo weinig. Gods
kinderen verlangen eerst naar vergeving van hun zonden, en als
ze die ontvangen hebben, groeien ze meer en meer in het verlan-
gen naar de genaden van de Geest, als tekenen die hen verzekeren
van deze vergeving en van Christus’ liefde voor hen en innigere
gemeenschap met Hem.

Misschien werpt u tegen dat deze gemeenschap niet altijd gevoeld
wordt. Dat kan diverse oorzaken hebben.

Als Christus een vreemde voor ons is, komt dat door onszelf en niet
door Christus. Hij is immers enkel liefde. Als ons losbandige hart
achter vleselijke genoegens aanrent, is het geen wonder dat Christus
Zich aan ons als een vreemde vertoont en wij de hele dag treurend
doorbrengen, zonder Zijn liefde te voelen.

Het kan ook zijn dat we deze gemeenschap niet ervaren omdat we
niet ijverig genoeg in Zijn inzettingen zoeken naar Zijn kussen, naar
nieuwe blijken van Zijn liefde. Of omdat we de genadige gaven die
we hebben ontvangen niet naar behoren oefenen door de inzettin-
gen waar te nemen. Dan kunnen we niet gelovig rusten op Gods
belofte van zegen.
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Het kan ook komen doordat we ons persoonlijke geestelijke leven
verwaarlozen en Gods genade in ons niet aanwakkeren.

Een andere mogelijke oorzaak dat Christus een vreemde voor ons is,
is dat we ons in goddeloos gezelschap begeven of omgaan met men-
sen die geleid worden door een kwade geest.

Het kan ook zijn dat we deze gemeenschap niet ervaren omdat
Christus ons geloof wil toetsen en beproeven, opdat we onszelf en
onze zwakheid leren kennen. Met het oog daarop vertoonde Hij Zich
een poosje niet aan Petrus. Aan de andere kant, het is echt eigen aan
Christus en Zijn natuur om Zich te vertonen en Zijn liefde te open-
baren door intieme kussen van Zijn mond.

Doorzoek uw hart en u zult erachter komen dat het dit soort oorza-
ken zijn waarom Christus als een vreemde voor u is en waarom u
niet ervaart dat u gemeenschap met Hem hebt.

Wanneer we de liefde van Christus het meest ervaren

Bedenk op welke tijden we de zoetste kussen ontvangen en het
meest verfrist worden door Christus’ liefde. Is het niet wanneer we
onze kracht inzetten voor goede dingen, zoals worstelen met God in
het gebed, goede werken doen in nederigheid en met vrucht al Zijn
inzettingen gebruiken?

Als u de verzekering van Christus’ liefde wilt vasthouden en daarin
wilt toenemen, let dan goed op de volgende twee dingen. Bedenk
allereerst hoe u in doodsheid vervalt en wat de oorzaken daarvan
zijn. Bedenk ten tweede hoe u de meeste gemeenschap met Chris-
tus verkrijgt, op welke momenten en na welke bezigheden. Kunt
u vertellen dat u voorheen geestelijk doods was en de liefde van
Christus niet ervaarde, maar hoe u nu bent getroost en verkwikt?
Dat gebeurde waarschijnlijk toen u uzelf iets ontzegde waar u sterk
naar verlangde, of toen u uw heilige verplichtingen het meest
nauwgezet waarnam. Als we ons iets ontzeggen waar ons hart naar
uitgaat, maar dat ons hindert in ons geestelijk leven, zal God ons
dat zeker rijkelijk vergoeden in geestelijke zaken; ja, vaak zelfs ook
in tijdelijke dingen.
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Denk nog eens tevug

Bedenk in welke situatie het was dat de Heere zo goed voor u was
en uw ziel verkwikte met een blijk van Zijn liefde; toen u het meest
aangevochten werd en niemand anders had die u troostte.

Tot slot

Al deze zaken kunnen ons erg helpen om sterker verzekerd te raken
van Christus’ liefde. Wek uzelf daarom op om te verlangen daar te
zijn waar Christus is en de kussen van Zijn liefde te ontvangen in
Zijn inzettingen, als nieuwe getuigen van Zijn gunst. Houd nooit op
te verlangen naar groei in de genade en de gemeenschap met Chris-
tus. Dan zult u nooit twijfelen aan uw staat voor God. Ook zal het u
nooit aan troost ontbreken. Als men zo'n christen in een gevange-
nis gooit, zal hij er het paradijs ervaren. Waarom? Omdat Christus
hem daar opzoekt. Als we deze gemeenschap met Christus hebben,
kan de dood ons geen angst aanjagen, al worden we erdoor omringd,
want de grote God is met ons (Ps. 23:4). Al doet men met zo'n chris-
ten wat men wil, al werpen ze hem in de hel (als dat mogelijk zou
zijn), hij zal er de zoete gemeenschap met Christus ervaren en nog
steeds vol vreugde zijn.

Hoe meer we van Christus’ liefde ervaren, hoe minder belangrijk
het plezier en de rijkdom van deze wereld voor ons worden. Welke
vreugde is te vergelijken met de vreugde van iemand die de gemeen-
schap met Christus geniet? Daarbij valt de hele wereld in het niet!

Wij kunnen deze liefde van Christus niet vergelden. Laat uw liefde
tot Hem maar zien door liefde te bewijzen aan Zijn leden, aan de
armen en in het bijzonder aan de armen die tot de kerk van God
behoren. Zoals de vrouw in de Evangelién olie goot op het hoofd van
Christus, zo doen wij er goed aan om olie te gieten op Zijn voeten.
Wat wij voor Hem zouden doen als Hij hier was, laten we dat doen
voor Zijn leden. Dit zal onze gemeenschap met Christus verdiepen.

Amen.
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